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Jrg.24-nr. 1
Zondag 1 September 2024 — 10.00 uur
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/lUC_42ZhzZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger ds. Evelien Plaisier

lector Vincent van Dorst
organist Hans Okkerse
ouderling Ronald van der Schelde
diaken Ron Ouwerkerk

koster Maaike Mol

Uw gaven worden gevraagd voor
1. Nieuwe wijkdoel “Moldavié”
2. Wijkkas

3. Toekomst van de kerk

© Nevendienst Jeanette Klop
© Creche Mila van der Schelde & Eva Naaktgeboren

Bij de dienst

We horen vandaag hoe Jezus een blinde man geneest. Het lijkt een genezing in
twee etappes. Eerst zegt de man dat hij mensen als bomen ziet wandelen. Ziet hij
nog niet scherp? Of ziet hij juist heel goed? Die bomen, hun vruchten en hun
bronnen, die komen terug in de liederen die we zingen en de andere lezing die we
horen: Psalm 1.

ds. Evelien Plaisier

Startzondag 8 september

We sluiten dit jaar en deze startzondag aan bij het landelijke thema: “Als nieuw:
Leven in het licht van Gods koninkrijk”. Volgens mij zit er in dit jaarthema een
aanmoediging voor iédere (zon)dag: om dat wat we misschien al lang denken te
weten, weer als nieuw te horen, te zingen, te geloven en te leven. Tijdens de
kerkdienst doen we een klein experiment om een bekend verhaal weer als nieuw te
beleven. We beginnen deze morgen — voorafgaand aan de dienst dus — met een kop
koffie of thee en sluiten af met een boterham. En: de activiteitenkrant van dit nieuwe
seizoen wordt ook gepresenteerd. ds. Evelien Plaisier


http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom
Inleidend orgelspel: Bewerking van Psalm 1 - Arie J. Keijzer.

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan —
Stil gebed

Aanvanglied Lied 216
Bemoediging en groet

- De gemeente gaat zitten —

Kyriegebed
Glorialied Psalm92:1,2en 7

Kindermoment
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst -

DE SCHRIFT

Gebed van de zondag

1¢ schriftlezing Psalm 1

Lied hierbij: Lied 807:1,2en 6

2¢ schriftlezing Marcus 8: 22 - 26

Lied hierbij: Lied 321:1,2,5,6en7

Uitleg en verkondiging Kort orgelspel
Lied in antwoord: Lied 817

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -
GEBEDEN EN GAVEN
Berichten vanuit de gemeente
Toelichting op de gaven en inzameling
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
- VAN BINNEN NAAR BUITEN-
- De gemeente gaat staan —
Slotlied Lied 422

Heenzending en zegen
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen.



Collectedoel diaconie
Dit jaar ligt de focus voor het wijkdoel in Moldavié. Door de economische situatie
werken veel inwoners van Moldavié in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven
alleen achter. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten om
er voor deze kwetsbare mensen te kunnen zijn en helpt voorgangers bij hun
diaconale initiatieven.

In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen met de lokale kerkelijke
gemeente kinderen en jongeren om ouderen in hun dorp te helpen. Het mes

snijdt aan twee kanten: jongeren zien wat ze kunnen betekenen voor

anderen, ouderen zijn dankbaar voor de aandacht en zorg die ze ontvangen.

Een lichtpuntje in een eenzaam bestaan. MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij
de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavié te helpen bij het
opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk.

Via de onderstaande link is een filmpje te zien https://youtu.be/6UpgaZasARc

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de
Wilhelminakerk- Petruskapel-app of naar
NL28RAB00134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van
Wilhelminakerk-Petruskapel 1 september 2024 of scan de
QR code. U kunt ook gebruik maken van de kerk app of uw
bijdrage geven in de collectezakken.

Namens de diakenen Tini Roos

lets lekkers bij de koffie na de dienst

Zondag is er weer iets lekkers bij de koffie. De 50 cent per stuk die hiervoor wordt
gevraagd is bestemd voor ons nieuwe diaconale spaarproject in Moldavié, waarover
u verderop meer kunt lezen. Vergeet dus niet om wat geld mee te nemen!

De diaconie

Koffie-Kan Donderdag 19 september

ledere maand is er een ontmoetingsmiddag voor iedereen in de
Wilhelminakerk. U bent van harte welkom op donderdag 19 september
2024 tussen 14.00 en 16.00 uur voor een praatje, een kopje koffie of
thee. Loop eens binnen. Anneke G., Anne |. en Marrie K.

Vespers Donderdag 19 september 16.15 uur

ledere maand op een donderdagmiddag is iedereen
welkom om samen te komen in een gebedsdienst: Een korte dienst
met Schriftlezing, lofzang, stille momenten en voorbede voor onze
gemeente en de wereld om ons heen. Ons open stellen voor God en
Zijn leiding vragen in alles wat ons bezig houdt. Van harte welkom!

Maaike H., Margreet D. en Anne I.

Kindernevendienst de komende maanden.
Nu de zomervakantie weer voorbij is blijft het dat we nog maar weinig kinderen in de
kerk hebben. Toch willen we ook voor hen graag kindernevendienst blijven
aanbieden, maar doen dat in een beetje aangepaste vorm:
e Erzal steeds iemand van de leiding beschikbaar zijn voor
kindernevendienst, of er nu kinderen zijn of niet



o We werken met projecten van Bible Basics, die een serie vormen; als er een
keer wel KND is geweest laten we weten (via de app/algemeen) wat we
gedaan hebben, zodat de draad van het project bij een volgende keer
gemakkelijk opgepakt kan worden. Op deze manier kan een project van
bijvoorbeeld 5 weken misschien wel over 3 maanden uitgespreid worden.
Uiteraard houden we wel rekening met hoogtepunten als advent, Kerst, 40-
dagentijd en Pasen.

e De (gast)predikanten zullen in principe geen praatje voor de kinderen meer
houden, in elk geval hoeven de kinderen niet meer naar voren te komen in
de dienst. Als je in je eentje bent is dat toch niet zo prettig. De leiding neemt
zoals altijd het lantaarntje mee met het licht van de tafelkaars als er wel
kindernevendienst is. Er zal ook niet meer een speciaal kinderlied gezongen
worden.

Vanaf 8/9 geldt bovengenoemde regeling.
Vriendelijke groet, namens de leiding, Jeanette Klop

Bij de dienst in de Petruskapel

Openbaring van Jezus Christus, opgetekend door Johannes

Laatst las ik: Waarom wordt er toch zo weinig uit Openbaringen gepreekt? Is het te
moeilijk om er iets zinnigs over te zeggen? Of zijn predikanten bang dat er discussie
van komt? Of zijn ze er helemaal niet mee bezig, is het teveel een ver-van-mijn-bed-
show?

Hierdoor was ik meteen uitgedaagd! Want ik heb er ook nog nooit over durven
preken. Inderdaad omdat ik het lastig vind om het goed te interpreteren... Maar nu
dus toch! En één ding hebben we meteen al gewonnen: want Openbaringen is het
enige boek in de Bijbel waar al een zegen beloofd wordt als je het alleen maar
voorleest of hoort! Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie, en
bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Die zegen hebben
we dus al ontvangen!

Openbaringen is als een puzzel van 1000 stukjes. Alleen het deksel van de doos
met het hele plaatje zit er niet bij en er missen ook 600 stukjes. Want die missende
600 stukjes, die komen uit het Oude Testament. Er zitten namelijk meer dan 600
verwijzingen naar het Oude Testament in Openbaringen, uit Jesaja, Jeremia,
Ezechiél, Zacharia, Deuteronomium, enz. Johannes citeert heel vrij , soms 3 citaten
in één vers. Hij ging ervan uit dat zijn lezers, wij dus ook, die 600 teksten wel kennen
en ook de context. Nou, een stukje van die puzzel willen we gaan leggen in de
dienst in de Petruskapel op 1 september.

We kunnen natuurlijk onmogelijk de hele puzzel leggen, dus ik hoop u vooral
enthousiast te maken om het zelf te gaan lezen. En lang niet alles zal duidelijk zijn,
maar het is Gods Woord, je wilt toch weten wat Hij zegt! Loes Breedveld

Voedselbank
De maand september vraagt om de volgende artikelen: 'm’
Soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees aub), vermicelli, soepstengels ... \

Kerkelijke agenda
zo 8 september 10.00 uur Wilhelminakerk — ds. Evelien Plaisier Startzondag
Petruskapel — ds. Hans van der Sterre



Wilhelminakerk; Blekersdijk 41, 3311LD, Dordrecht, tel. 078 6137925
Petruskapel; Plein 1940-1945, 3313CV, Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier

kerkelijk werker: dhr. Ramon de Bonte

scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. E-Mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: E-mail: koster@dewilhelminakerk.nl tel 078-6137925

wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel
In de omschrijving: soort betaling + WK of PK
digitale WoZ  Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
website: www.dewilhelminakerk.nl
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (véér donderdag 19.00 uur)

Dit betreft een aangepaste versie van de WilopZondag in verband met de publicatie
op internet. Indien u een volledige versie wenst kunt u die aanvragen bij
drukkerij.wk.pk@gmail.com
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